
Lieve allemaal,  
 
Het wordt de komende dagen qua tijdstip van verslaglegging ietsje anders als 
dat jullie gewend zijn. Op minder vaste tijden, laat ik het zo zeggen.  
Nog een aantal andere activiteiten is de oorzaak.  
Maar wat maakt dat uit, toch?  
 
Inmiddels vast allemaal het filmpje 5e etappe van Joep Coppes bekeken? Op 
weg naar Santiago! 
Hij is op dit moment druk doende  het filmpje van de 6e etappe te maken  
met als eindpunt Assisi. Daar zitten heel wat productie-uurtjes in. TOP! 
Bij aankomst in Assisi hebben we met elkaar toch mooi ruim 9000 km gelopen. 
De komende twee weken nog even ons beste beentje 
voorzetten! 
 
Het was vandaag prachtig wandelweer.  
Ik heb vanmiddag met een aantal dames van de KVV 4,5  
kilometers gewandeld  in het Asserbos. Inclusief een 
bezoekje kinderboerderij. Totaal 18 km. 
Waar je al niet van kan genieten als het zonnetje schijnt. 
Marjorie Bos was op de fiets van Smilde naar Assen. Dus 
nog 4,5 km.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Dan de rest van de kilometers van vandaag en een nog een paar van gisteren.  
 
Itty Oostendorp heeft dinsdagavond nog een heerlijke avondwandeling 
gemaakt van 4,3 km. Ludo fietste naar zijn werk in Groningen, 38 km.  
Samen 13,8 km.  
 
Erna Forbes leverde vanaf vrijdag t/m dinsdag 33 wandel kilometers aan. 
 
Grietje de Jong heeft haar kilometers opgespaard. Vanaf de 1e dag van de 
vastenwandeling – woensdag 14 februari t/m afgelopen zaterdag: 88 km.  



Het aantal km is inclusief de wandelingen met een vriendin in Paesens-
Moddergat  waar ze een aantal dagen is geweest.  
 

Dit tweelingdorp ligt aan de waddenkust ongeveer 5 km vanaf Lauwersoog. 
Het is een oorspronkelijk vissersdorp. Er zijn nog een aantal vissers, die 
een eigen schip hebben waar meestal garnalen mee gevangen worden. 
Ook de overleden man van mijn vriendin had een viskotter. Hun oudste 
zoon vist nu nog op een garnalenboot op de Waddenzee.  

 
Het is leuk om eens door het dorp te rijden, op de zeedijk te kijken en het 
museum het Fiskerhuske te bezoeken. 
Tip: neem een kijkje op de website van het dorp.  
 
 
Woensdag zijn de RK wandelaars weer op pad geweest. Zij hebben de route 
voor de slotwandeling voorgelopen. De start is bij restaurant De Drentsche 
Aa in Schipborg. De route ia 6 km lang.  
De paden waren nu al prima te lopen. Hier en daar wat natte plekken die 
naar verwachting over twee weken droog zullen zijn.  
De groep was wat afgeslankt, helaas!  Met z’n vieren liepen ze 24 km.  
 
Janneke Draaier liep gisteren met de collectebus van Amnesty. Zij heeft de 
wandeling op deze manier gecombineerd en liep 4,2 km. 
De bus voelde aardig zwaar! Nu nog de opbrengst.  
 
50 km voor Yvon en haar man in de omgeving van Roden. 
Jos en Tiny Vinke uit Rolde samen 24 km. 
Marjorie wandelde 6 km en ruim 28 km gefietst: samen 13 km.  
Hans Konijn fietste 40 km: 10 km erbij.  
 
Jeannette en Frans Doesburg-Smits zijn nog 
heerlijk met vakantie in Oostenrijk. Zij 
hadden gisterenmorgen ook nog sneeuw. 
Dinsdag en woensdag – naast het skien- ook 
nog gewandeld. Samen 16 km.  
foto: het leverbloempje   ► 
 
 
 
Vanmorgen hebben Janneke en Andre een wandeling gemaakt in Appelscha. 
Een mooie route, maar helaas niet over het Aekingerzand omdat het hondje 
niet mee mocht lopen. Dan er maar omheen! 
2 x 11,15 km = 22,3 km Daarna heeft Janneke nog groente gehaald bij de boer. 
Op de fiets 6 km. Totaal 24 km. (een beetje afgerond).  



Wenny en Cor hebben gisteren weinig wandelkilometers 
gemaakt. Wel een mooie slag gemaakt in de volkstuin en 
evengoed nog 4 km.  
Vandaag zag het er weer heel anders uit. Vroeg van start 
gegaan voor een zonnige duin/strandwandeling in 
Katwijk met een stopje bij een strandtent voor ‘een 
bakkie’.  

 
 
 

 
Onderweg de uivormige koepel van de Soefietempel weer gezien. Het 
universeel Soefisme is een levenshouding, die je kan helpen vrijer te staan 
tegenover je beperkingen. Het eert de mystieke kern van alle religies als 
inspiratiebron. Er liggen 7 heilige boeken op het altaar van de religies. Een 
mooie levenshouding. Afstand van de wandeling 2 x 11 is 22 en 4. Totaal 26 
km.  
 
Wil en Ad Merts hebben de afgelopen dagen rondom Zutphen 38 km 
gewandeld. 
 
Dan nog wat fietskilometers van Itty en Ludo 78:4. 19,5 km erbij.  
 
Totaal maar liefst 386,5 km. Dan komen we vandaag op 6717 km.  
 
Ik sluit dus iets eerder met het opnemen van de kilometers.  
Vanavond is de ledenavond van de KVV. Daar moet ik wel op tijd  
aanwezig zijn natuurlijk.  
 
Herman zorgt weer voor de opmaak en ik verstuur de informatie 
als ik thuis kom. Dus iets later dan normaal.  
 
Fijne avond allemaal en tot morgen.  
 
Truus  


