
Morgen koffie drinken in   
Santiago de Compostela 
 
Vandaag heel veel kilometers ….... 
 
Ik heb mijn eigen kilometers vandaag niet bijgehouden. Het was ook eigenlijk 
niks! Even naar Assen geweest (met de auto). Bij Jan achter de deur gekeken 
en boodschapjes gedaan.  
Vanmiddag het terras aangeveegd. Dat was dan weer genoeg.  
 
Daarna even gezellig met Hans een stuk van de wielerkoers Milaan – Sanremo 
gekeken. Naast de spannende finish gewonnen door Jasper Philipsen waren 
ook de beelden vanuit de helikopter o.a. langs de kust en van de dorpjes en 
stadjes weer fantastisch mooi. Dat is altijd genieten.  
De WK shorttrack verliep  niet erg gelukkig vandaag. Een valpartij Suzanne 
Schulting en Xandra Velzeboer, nog een diskwalificatie....  
Nou ja, het is nog niet afgelopen.  
 
Ik begin even met een kleine correctie op de totaalstand van gisteren.  
Nog 4 km erbij. Ik had niet begrepen dat het scherm van de hometrainer op 
de foto van pastor Garcia de stand aangaf van zijn inspanning. Ha, ha ... 
Met dank aan Herman!  
We starten vandaag dus met een totale afstand van 6933 km.  
 
Eerst twee korte wandelingen van donderdag en vrijdag door Yvonne Vos. Een 
wandeling in Groningen tijdens de lunchpauze en een wandeling aan het eind 
van de dag in het Mensingebos. Totaal 5,5 km.  
 
Bij de familie van Bakel vloog de laatste 
twee weken de tijd voorbij.   
Het doorgeven van de kilometers kwam er 
gewoon niet van.  
Dan nu in één keer de totaalstand van 4 t/m 
15 maart: 155,5 km.  
Het gemiddelde ligt iets lager dan bij het 
begin van de actie.  
Dat komt omdat ik op dit moment op mijn 
eigen tempo weer alleen wandel op de tijd 
dat het mij uit komt. De kinderen hebben 
daarom iets minder bijgedragen. Ook het 
fietsen lukt gelukkig weer.  
Het herstellen van de zweepslag ging me veel te langzaam natuurlijk.  
Maar inmiddels weer een paar keer op en neer naar Roden gefietst door 
prachtige stukjes buitengebied. Zoals bij Terheijl waar de runderen grazen. 



Vandaag een wandeling gemaakt op eigen erf en land. De bijgaande foto’s 
zijn een probeersel. Nachtstand en normaal, beiden na elkaar genomen en 
tegen de zon in. Ik was best verrast over het resultaat en deel ze met jullie. 
Het is heerlijk buiten. Veel vogels gezien en gehoord en twee hazen ….. maar 
die waren te snel om daar een foto van te maken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nog 12 km van een wandeling vrijdagavond van Janneke en Andre met de 
hond  

 
Maar liefst 141 fietskilometers van Kim Vijfschagt. 
Dat is is 35 km erbij. 
Naast de gebruikelijk kilometers van de 
krantenwijk heeft ze nog een tweetal fietsroutes 
gefietst. Beide een aanrader.  

Onderweg kwam ze vanmorgen nog in bloei 
staande bomen tegen.  

◄ 
 
 
 

 
Tip! Fietsroute.  

Historische fietsroute Assen met start op de Brink in Assen en de 
historische fietsroute door de Smildes. Start Norgerbrug, Norgervaart in 
Bovensmilde.  
Beide routes zijn te vinden op site van Drenthe.nl 

 
Ook Plony en Douwe Brands steunen onze vastenwandeling. Gisteren waren 
zij in de gelegenheid om op de fiets van Loon naar Gasteren te gaan en 
hebben van de omgeving genoten. Het was voor de eerste keer deze weken 
dat ze fietsten. Elk 16 km. Dat is samen 32 kilometer: 4  is  8 km erbij.  
 
Er is nog een probleempje met het versturen van de foto die gemaakt is, 
maar ik hoop dat het alsnog gaat lukken.  



Tieta Schikan heeft er de afgelopen week weer 20 wandel-kilometers 
opzitten. Gewandeld in het Asserbos en genoten van het lentezonnetje. 
Gelopen naar het parochiehuis en de supermarkt.  
De vogels zingen het hoogste lied, ook bij ons in 
de tuin. Hoogste tijd om een nestje te bouwen. 
Daarom heeft onze neef het nieuwe vogelhuisje 
van de Wereld Jongerendagen opgehangen in 
onze prachtige oude acacia boom. De 
vogelhuisjes hangen trouwens bij diverse 
familieleden. Nu maar wachten op de eitjes! 

Een lentegroet van Tieta Schikan. (foto neef van 
Tieta)                                                            ► 

Jan Verhoeven heeft gisteren in en rond Hoorn 
gewandeld 14 km en vandaag van 48 km 
Zwanenburg naar Hoorn gefietst. Samen 26 km.  
 
Hans fietste vandaag weer 32 km is 8 km erbij. 

 
Herma Springer heeft vanaf donderdag 13,7 km 
gewandeld. Vandaag 6,4 km van Beilen naar 
Brunsting op het Drenthepad. Samen met mijn 
twee zussen lopen wij het Drenthepad. Totaal 
20,1 km. Onderweg een paar foto’s gemaakt.  

  

 

 
Marjorie Bos gisteren 6 km en vandaag 1: samen 7 km. Vandaag druk om het 
huis geweest. Moet soms ook gebeuren.  
 
Herman en Paula Oosterman uit Roden hebben weer 56 km afgelegd 
afgelopen week. Paula 15 km en Herman maar liefst 36 km en 20 km op de 
fiets is ook nog 5 km. Hartstikke goed! 



Iwona en Hilbert 
Dijkema hebben 
na een korte 
pauze ook weer 
een aantal wandel 
kilometers 
gegeven: n.l.  29 
in totaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan en Lida van Houten leveren ook trouw elke week hun gewandelde en 
gefietste kilometers aan: 33 km. 
 
Het aantal kilometers van vandaag maar liefst 415.  
Dat brengt het totaal op 7348 km.  
 
Morgen nog zo’n kleine 30 kilometer te gaan en dan passeren we Santiago de 
Compostela. Komt dat even mooi uit op zondag. Misschien zijn we op tijd 
voor de viering, dan kunnen we na die tijd nog gezellig aan de koffie.  
 
Kijk nog even naar het filmpje: etappe nr. 5 van Joep.  
Dat wierookvat dat daar door de kerk zwaait: het is toch spectaculair.  
 
O ja, een aantal deelnemers vragen mij: Hoe is het nou met Jan?  
In mijn verslagje van gisteren heb ik gemeld dat het met Jan weer een beetje 
de goede kant op gaat. Misschien nog niet gelezen? 
 
Voor nu, allemaal een gezellige zaterdagavond  
en Tot morgen.  
 
Truus  


