
Tijd zat om even rond te kijken in het 
oude centrum van Santiago de 
Compostela.  
 
 
Als je vroeg op pad gaat heb je wat aan je 
dag. Nou, dat hebben we dus gedaan. 
Op tijd aangekomen in Santiago zagen we dat 
de mis pas om 13.00 uur begon, dus hadden we 
mooi een paar uurtjes om even rond te kijken 
in het oude centrum van de stad. Santiago de 
Compostela is een charmante stad. De oude 
binnenstad staat niet voor niets op de 
UNESCO ’s Werelderfgoedlijst! Je wandelt er 
door een doolhof van steegjes, pleinen en 
parken. Door het hoogteverschil in de stad zijn 
er veel plekken vanwaar je een indrukwekkend 
uitzicht kan genieten. De Kathedraal van 
Santiago is zonder meer het meest iconische 
bouwwerk in de stad. De kerk vormt een 
adembenemend voorbeeld van romaanse kunst. 
Het is echter niet het enige hoogstandje . De oude binnenstad ligt vol met 
monumenten en bouwwerken. Architectuurliefhebbers zullen in deze stad 
niet snel uitgekeken raken.  
Misschien nog een keertje terug? En natuurlijk zijn er heel veel gezellige 
terrasjes te vinden waar je heerlijk kan genieten van een kop koffie met wat 
lekkers! 

 
 
Net toen we gisterenavond afgesloten hadden, kwa-
men er nog kilometers binnen van Gerda en Gerard 
Kleinkoerkamp. De gelopen kilometers tellen we bij 
de oogst van vandaag. Zij hebben gisteren een 
etappe van het Pieterpad gelopen in de buurt van 
Hellendoorn en Nijverdal. Samen met wat kortere 
wandelingen in de buurt komen Gerda en Gerard 
deze week aan een wandelafstand van totaal 2 x 20 
km. 40 km 
 
 



Riet Zitvast heeft vrijdag als verkeersregelaar gestaan bij de Leekster 
Wandeltochten. Dat leverde geen km op. Daarna met de auto naar de 
turnwedstrijd van haar kleindochter.  Zij behaalde de 1e prijs in de 
leeftijdsgroep. Daarna nog op de fiets naar de kerk in Roden om te helpen bij 
het verzorgen van de bloemen; Toch nog 4,25 km.  
 

Sinds afgelopen woensdag wandelde Erna 
33 km. Zaterdag kwam zij langs de paasei-
eren in Assen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb het Plony Brandsma beloofd: als het 
zou lukken om de foto te versturen gemaakt 
tijdens de fietstocht van Loon naar 
Gasteren dat ik hem dan nog zou plaatsen. 
Balloërveld.   
 
 
 
 
 

 
En dan Diny Ganzevles...... 
Alweer zondag. Ik ben net terug van een heerlijke wandeling. Het Asserbos 
doorkruist. Wat zijn de wandelpaden mooi geworden. Alles schreeuwt om de 
lente. Het is zo heerlijk buiten. Deze week 70,5 km gelopen.  
Morgen weer, maar dan een wandeling in de stad Groningen.  
 
Wandelen in Dubai 
In Dubai hebben ze prachtige 
wandelroutes. De afgelopen week 
hebben Ine en Willy van Olffen in totaal 
31 km gelopen. Dat is samen 62 km. 
Ine: ‘Ons familiebezoek zit er jammer 
genoeg weer op. Vanavond vertrekken 
we weer naar Nederland. Dat zal wel 
weer even wennen zijn. Het wordt hier 
overigens wel steeds warmer. Nu 33 
graden. Maar ‘s avonds is het heerlijk 
om een rondje te lopen.’  



Joke Kingma heeft van donderdag t/m zondag 22 km gelopen. 
 
Magda de Groot heeft de afgelopen week gewandeld en gefietst:19 km 
 
Leida Westenbroek wandelt zo stilletjes aan hel wat kilometers bij elkaar.   
De score die zij vandaag doorgeeft is: 32 km  
 
Vroeg in de ochtend heeft Cor Visser 8,5 km hard 
gelopen in de duinen. Dan heeft hij nog geen ‘last’ van 
loslopende honden, die voor zijn voeten gaan lopen. 
Samen hebben we een wandeling van 5 km door Katwijk 
gemaakt. Ons ‘dorp’ ligt niet alleen aan zee, maar er 
doorheen loopt ook de Oude Rijn naar de zee. Door zijn 
zijtakken liggen veel huizen in Katwijk aan het water, 
vaak met een bootje! Totaal vandaag 18,5 km.     
                                                         Cor en Wenny  ► 

                                                                                                            
Julia ter Schure geeft 41 kilometer door. Afgelopen 
week samen met Jan bij elkaar gewandeld en gefietst.  
 
Jeannette Doesburg-Smits schrijft: complimenten voor 
de gezellige verslagen elke dag weer! En ook voor Joep 
want van de filmpjes genieten we ook, zo mooi 
gemaakt! Extra leuk voor ons omdat wij al die plaatsen 
in Spanje en Portugal ook hebben bezocht. Wij hebben 
totaal 11 km gewandeld en Frans nog 9 km gefietst.  
Maakt 13 in totaal. 
 
Het door jullie aangeleverde aantal kilometers bedraagt 355.  
Totaal hebben we er nu 7703 km opzitten.  
 
We moeten de komende anderhalve week nog ruim 2000 km lopen. Door de 
Pyreneeën en de Alpen op weg naar Italië. Dat MOET lukken.  
 
Dan weer een hele fijne avond en tot morgen.  
 
Groetjes, Truus  
 
 
 
 


