
 

Hoe zo, lente …...? 
 
Wat een weer vandaag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik twee keer op het 
punt heb gestaan mijn jas aan te trekken om een frisse neus te halen.  
Het is er echter niet van gekomen. Het was mij te fris! Ik had nog wat 
achterstallig leeswerk en er werd gefietst van Gent naar Wevelgem, zo is de 
dag nog omgevlogen.  
 
Laten we het er een dagje van nemen met elkaar …..  
 
Een van de  belangrijkste steden van Le Marche is de drukke hoofdstad Ancona, 
waar we gisteren zijn geweest. We buigen vandaag af het binnenland in en 
wandelen heerlijk door de provincie Le Marche op weg naar de mondaine stad 
Jesi. Hier vind je in perfecte staat een originele stadsmuur, leuke 
restaurantjes en het lekkerste ijs van le Marche. 
Jesi heeft een gezellig drukke binnenstad met mooie winkels. In Jesi gaat het 
dan ook om zien en gezien worden. In de zomer heeft de stad voor dit 
doeleinde zelfs vele terrasjes, wat een zeldzaamheid is in dit ’pure deel’ van 

Italië, waar de toeristen nog zwaar in de 
minderheid zijn. 
Het oude centrum ligt wat hoger dan het 
nieuwere gedeelte en heeft nog een mooie 
muur die vrijwel helemaal intact is. De 
hoofd winkelstraat en het grote 

theaterplein liggen in een iets nieuwer 
gedeelte van de stad, maar als je onder de 
poort doorgaat kom je in het 
middeleeuwse deel met nauwe straatjes 
en vele kleine pleintjes. Om elke hoek 
vind je hier schilderachtige plaatjes, je 
iPhone of fototoestel in de aanslag dus.  
 
Jesi heeft, zoals de meeste steden en 
dorpen van Le Marche een schitterend 
theater. De dom van de stad heeft een 
mooi en rijk interieur, maar vooral de 
bronzen deuren trekken veel bekijks. Veel 
moderner dan bijvoorbeeld de deuren van 
de dom van Florence, maar heel 
herkenbaar en levensecht. Ook is er een 



prachtig ‘Pinacoteca’, een oud Palazzo waarin de 
stad zijn schilderijencollectie bewaard.  
Koffiebar Snoopy in de hoofdstraat heeft de beste 
koffie en broodjes. Laten we er van genieten! 

 

 
 
 
 

 

Ik heb net de mail geopend om te kijken wie er stoerder is geweest dan ik  
vandaag. Tot nu toe heb ik opgespaarde kilometers zie ik wel, dus heel veel 
zal er van vandaag niet bijkomen.  
 
Het begin is er! 
Ik kreeg een berichtje van Jan Wessels en daar open ik mee vandaag. Jan liep 
afgelopen week vier keer een rondje in de buurt. Volgens Strava is dat totaal 
4,58 km. Afgerond 5 kilometer. TOP!! 
Jan schreef: Ik wil ze toch laten meetellen, niet veel, maar wel belangrijk! 
 
Gerard en Gerda Kleinkoerkamp hebben afgelopen week gefietst en 
gewandeld. Dat leverde 28 km op.  
 
Christien van Bakel leverde over de laatste 8 dagen 92 kilometers aan.  
Het resultaat van alle gezinsleden. Het gemiddelde per persoon helaas wat 
lager, maar toch.  
Christien was zelf een paar dagen naar een vriendin en zussen in Gelderland 
en Brabant geweest.. Dus meer auto kilometers dan wandel km. Nog wel naar 
onze eigen Pingo-ruïne gelopen. Onderweg een ontmoeting gehad met drie 
reeën die op de vlucht sloegen. Een prachtig gezicht.  
Helaas geen foto! 
 
Herma Steenkist wandelde 9 en fietste 14 km. 
Samen 12,5 km. Foto genomen in het bos van 
Dennenoord.                                                        ► 
 
 
 
 
 



Alexander Wenker leverde zijn gewone 9,5 km fiets- en wandel kilometers 
aan van de afgelopen week.  
Maar gisteren heeft hij samen met zijn neef nog extra 17 kilometer 
gewandeld over het Holtingerveld bij Uffelte/Havelte.  
‘Door de slechte weersvooruitzichten zagen we waarschijnlijk maar weinig 
andere wandelaars maar gelukkig bleef het voor ons beperkt tot een enkel 
buitje. We zagen twee fraaie hunebedden, veel brandheuvels en 
opmerkelijke delen van het vroegere vliegveld Havelte met overblijfselen 
van de hangars en startbaan en ook de bomkraters.’ ▼▼ 

 

 
 

 
 
Hierbij de kilometers van Jan en Julia ter Schure. Vanwege het slechte weer 
36 kilometers. Maar zoals Jan al schrijft: alle kleine beetjes helpen. 
 
Door allerlei omstandigheden heeft Anny Heins minder kilometers gelopen 
dan andere jaren. Deze keer vanaf het begin van de Vastenactie 40 kilometer.  
 
Anneke de Haan heeft gisteren een wandeltocht van 15 kilometer in 
Westerbork gelopen. 



Yvonne Vos heeft vanmorgen on-
danks de regen toch een wande-
ling in de Onlanden gemaakt. 
Gelukkig tussen de buiten door 
met nog droge momenten. Maar 
liefst 8 kilometer. Wat goed!! ► 

 
 
 
 
 
 
Totaal vandaag toch nog 263 kilometer.  
Morgen zijn we in Assisi.  
Om al het moois daar te bekijken hebben we zeker wel een dag nodig.  
 
Woensdag met de slotwandeling wordt het beter weer.  
Dus …. niet vergeten nog even aan te melden.  
 
Fijne avond allemaal en tot morgen.  
Truus  
 

          HET WEER VOOR MORGEN 

 


