
 
 
Nog 3 dagen te gaan.  
Inclusief de slotwandeling.  
We gaan elkaar missen, vast en zeker!  
 
Jullie herinneren je vast nog wel het filmpje van etappe 6 waarin 
we een bezoekje brachten aan de stad Ravenna , de stad van de 
mozaïeken. In de vijfde eeuw was dit de 
hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. 
Later werd het een voorpost van et 
Byzantijnse Rijk. Deze geschiedenis liet 
in Ravenna een spoor van schitterende 
steentjes na, verenigd in prachtige 
mozaïeken van vroegchristelijke en 
Byzantijnse oorsprong. 
 
10 jaar geleden heeft Joep Coppes in 
Ravenna een mozaïekcursus gevolgd. Als 
je dat even wilt bekijken click dan even 
op het linkje  https://www.youtube.com/watch?v=Ec4r_l7---o 
Voorstelling: De Judaskus.  
 
Dan eens even kijken wat we aan kilometers bij te schrijven hebben 
vandaag. Eerst maar de opgespaarde kilometers van een aantal 
deelnemers en de kilometers van het weekend. En dan kijken wat 
er vandaag nog binnen komt.  Aan het weer zal het niet liggen.   
 

Diny Ganzevles schreef 
gisterenavond dat zij 
afgelopen week weer 67 
km  heeft gelopen. 
Regen, hagel wind en 
zon.... heerlijk om alles 
op je hoofd te krijgen. 
Nog 3 dagen te gaan.  
 
 
     
 

 



Dan de kilometers van Bernadet Beunders van de afgelopen week:  
fietsen 80 km :4 = 20 km. Wandelen Kampsheide 5, Busloo 4, 
landgoed ter Horst 6 en in Scheveningen 8 km. ▼ 
Maakt samen 43 kilometer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ine Bruggink en Johan Klaassen verrassen ons met 120 opgespaarde 
kilometers. 
 
Marjorie Bos weer 5,5 km.  
 
Dan de resultaten van Wenny en Cor.  
Cor startte zijn dag met een rondje hardlopen 
van 9 km door de duinen. Later op de dag ging 
hij naar een bijeenkomst met het OV. Weer 3 
km erbij. Ik heb vandaag op ons kleinkind 
gepast en ben met hem naar zwemles geweest: 
4 km. En ik zit nog op de bank als trotse oma 
want hij is door naar het volgende badje. Totaal 
16 km. (foto kleinzoon) ► 
 

Yvonne Vos heeft samen met Yvonne Rodenburg 
vanmorgen weer hun wandeling gedaan in het 
Mensingebos in Roden. Ieder 5,5 km is samen 11 km en Yvonne fietste 
nog 5,5 km. = 1,5 km. Samen 7 km. Het was vanmorgen wat het weer 



betreft wel een heel verschil bij gisteren vergeleken. Zelfs een 
heerlijk zonnetje. 
 
Dan nog 12 km van Ad Kingma. Rondje Rolde en 
Balloërveld.In de verte nog 2 nieuwsgierige reeën 
gespot. Helaas lukt het Ad niet om mee te 
wandelen met de afsluitende wandeling.  
 
 
Dan nog 10 km van zondag en 8 km van vandaag= 18 km voor Marcel 
Wellen.  
 
Van Jan Verhoeven nog 15 km vandaag in en rond Hoorn gewandeld. 
Ook nog even met mijn kleindochter radijsjes gezaaid op de volkstuin.  
 

 
Vandaag kunnen we er weer 303 kilometer bijtellen.  
Waarschijnlijk hebben jullie de laatste twee dagen het totaal aantal 
kilometers gemist. Dat klopt. Dat laat ik jullie morgenavond weten.  
 
Ons einddoel Assisi – 9660 km hebben we al gehaald.  
Iedereen is inmiddels aangekomen. De extra kilometers kunnen  
worden gebruikt om uitgebreid rond te kijken in de stad of nog een 
heerlijke wandeling te maken in de omgeving.  
Ik ga nog even bij Jan checken, want ook hij heeft alle kilometers 
geregistreerd en wellicht wat nauwkeuriger dan ik. We gaan het zien! 
 
Gezellige avond en tot morgen.  
Truus 


