
 

Het doel is bereikt!  
 
Lieve mensen,  
Daar zijn we dan voor de laatste keer.  
 
Tot en met vandaag hebben we samen 10.485 kilometer afgelegd.  
 

Dus we hadden nog wat 
kilometertjes over om 
heerlijk rond te dwalen in 
het prachtige Assisi.  
Nog een paar plaatjes 
‘geschoten’ van de 
prachtige Basiliek om te 
genieten van deze 
bijzondere plek.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan de laatste kilometers, vandaag binnengekomen. 
 
Yvonne Tweebeeke leverde van maandag nog 19 km aan.  
 
Van Kim Vijfschacht kreeg ik vandaag de laatste fietskilometers binnen van 
haar krantenwijk. 40 km : 4 = 10 en 4 wandelkilometers is 14 km.  
Kim: Jammer dat het voorbij is, de tijd is voorbij gevlogen. Ik hoop volgend 
jaar weer mee te mogen doen! 
Groetjes van Kim.  
 
Alexander Wenker had ook nog wat kilometertjes door te geven. Zondag toch 
de (stoute) schoenen aangetrokken. 7 km. Gisteren aan het eind van de dag 
nog 63 km gefietst en tussendoor nog 5 km gewandeld. Afgerond: 28 km. 
Helaas lukt het Alexander niet mee te lopen met de slotwandeling. Veel 
wandelplezier voor allemaal en hopelijk een lekker voorjaarszonnetje erbij!                                                                       
 



Het was stil na de eerste ski-kilometers van Pauline Bouma. Heel erg druk 
gehad. Maar ze heeft wel kans gezien tussendoor te lopen en de kilometers 
bij te houden. Vanmorgen, leverde zij ze aan: 100 km exact. Dat is inclusief 
nog 1 dagje skiën. Pauline heeft morgen wel vrijgemaakt om mee te 
wandelen, met de slotwandeling. 
 
Jan en Lida van Houten hebben vanwege  blessures niet meer kunnen 
wandelen maar nog wel wat kilometers gefietst. Omgerekend 16 km. Die 
tellen we er bij. Jan en Lida wensen de wandelaars morgen een fijne 
wandeling en natuurlijk mooi weer! 
 
De laatste loodjes van Iemkje 
Vanochtend met mijn wandelgroepje 4 x 3,4 km = 13,6 kilometer gelopen. 
Marijke, Jopie, Gré en Iemkje zorgden voor deze kilometers. Verder heb ik 
afgelopen dagen 10 km gewandeld en dik 20 km gefietst. Dat is totaal weer 
28 km dichter bij de eindstreep.  
 
Paula en Herman Oosterman leveren ook de laatste kilometers in. Voor Paula 
11 km en voor Herman 17 km. Samen weer 28 km. We zien elkaar morgen! 
 
Henny Rodenburg en Coby Dijkman hebben samen weer een wandeling van 5 
km gemaakt in ‘ons Natuur schoonbos’. Samen 10 km.  
 
Henny bedankt allen die de gezamenlijke vastenwandeling mogelijk heeft 
gemaakt. Het was een feestje om elke dag de verslagen, de mooie foto’s en 
de filmpjes te ontvangen. Persoonlijk vind ik het ook fijn om zo de 
verbondenheid tussen de locaties te ervaren. Ook deelde ik ‘s avonds vaak 
jouw zorgen Truus over alle verontrustende  berichten uit de wereld om ons 
heen. Ik stop met een gedeelte van een gebed wat uit het liturgisch katern 
van de vastenactie komt. 
 

“Ik zal niet geloven in hebben en houden  
In onmin en oorlog, in gebalde vuisten 

Ik wil geloven in geven en ontvangen,  
In uitpraten en vergeven,  
in geopende handen.  
Ik zal niet geloven in muren, grenzen en rassen,  
 
Ik wil geloven in vrije landen  
Open huizen, gastvrije mensen, 
In alle kleuren van de regenboog.” 

 
 
 
 
 



Ook van Erna Forbes nog 25,7 km. Afgerond 26 km. Helaas is het morgen 
‘oppasdag’ en kan ze niet meewandelen. Ook Erna heeft genoten van de 
dagelijkse verslaglegging en ze wenst alle wandelaars morgen veel succes en 
vooral goed wandelweer! 
 
Dan de laatste kilometers van Jan en Anneke de Haan. Vandaag de 4 mijl van 
Assen-Oost gelopen: 13 km. Gisteren en ook vandaag nog gefietst.  
Omgerekend 10 km = totaal 23 kilometer.  
 
Ook nog wat onverwachte kilometers van Alexander 
Wenker. Met moeder op de duo-fiets in Coevorden. 
Strava telt tot de stop bij de kadowinkel 3 km. Maar dat 
was halverwege. Totaal 6 km. Dan nog 7 km 
wandelkilometers in Emmen en Coevorden. totaal 8,5 
km. Ik rond het af naar boven. Dat vanwege de duofiets.  
Totaal 9 km. 
 
De laatste kilometers van Jeannette en Frans Doesburg 
Smits. 13 km  gewandeld en nog 9 fiets kilometers van 
Frans: 15 km. 

 

Iwona Dijkema: Wat gaat 
die tijd toch snel …. dit 
zijn de laatste kilometers. 
In totaal 8 km. ◄ 

Marjorie fietste vandaag  
44 km= 11 km.  
 
Hans fietste nog  
21 km = 5 km. 
 

 
De zusjes Wenny en Riet,  
 
Vanmiddag zijn mijn zus Riet Zitvast, Cor 
en ik naar de crematie geweest van onze 
nicht. Slechts 56 jaar oud geworden. 
Aansluitend is Riet met ons meegegaan 
om een paar dagen te blijven logeren 
i.v.m. mijn verjaardag. Thuis gekomen 
hebben Riet en ik nog een fijne wandeling 
door de duinen en over de boulevard van 
Katwijk gemaakt. Aantal kilometers 8,5 = 
17 kilometer. Lieve groet, Wenny 



Janneke Draaijer : op de valreep. We hebben net nog 6,7 kilometer 
gewandeld. Samen 13,4 km. Helaas kunnen we morgen niet meewandelen 
met jullie. Ik ben morgenochtend gastvrouw in het parochiehuis. Heel veel 
plezier samen. Het was een mooie tocht. Bedankt! 
Janneke en Andre 
 
Vanmorgen kreeg ik een berichtje van Jan Wessels dat ik met jullie deel. 
Jan schrijft: ik ben best trots op onze parochiegemeenschap. Naast de 
prachtige opbrengst (die morgen tijdens de vastenwandeling bekend 
gemaakt wordt)  is het toch ook mooi dat Herman, na mijn uitvallen inspringt 
om elke dag de tekst  in een mooie vorm te presenteren. Een pluim voor hem! 
 

En ja,  lieve mensen. Dat is het dan!   
 
We hebben met elkaar tot en met nu: 10.485  kilometer afgelegd. Een ieder 
in zijn of haar eigen omgeving, alleen of met vrienden, op vakantie of bij 
familiebezoek. 
Vrienden en familie van parochianen die elders wonen hebben ons ook 
fantastisch geholpen.  Hoe dan ook: CHAPEAU VOOR JULLIE ALLEMAAL! 
Jullie hebben van de Vastenactiewandeling 2024 een geweldig succes  
gemaakt.  Dank jullie wel! 
 
We hebben met elkaar genoten van de prachtige filmpjes van Joep Coppes 
en de verhalen en foto’s van alle deelnemers. 
 
Jan en Herman, bedankt voor het in elkaar zetten van de informatie, elke 
avond weer. Joep voor de geweldige mooie filmpjes (echt dagen werk) en 
Jopie voor het bijhouden en het afhandelen van de financiën! 
Zonder jullie was het niet gelukt! 
 
Natuurlijk zorg ik nog voor een eindverslagje van de vastenwandeling.  
Dan laten wij ook weten wat de actie heeft opgebracht.  
 
Fijne avond verder en voor straks welterusten.  
 
Lieve groet,  
Truus  
 


